
Voor mijn man
 

Lieve, lieve schat, jij en mijn gezin zijn alles.

 

Alles wat ik maar kan wensen.

Ik hou van jou zoals je bent.

Ik hou van je lach en je nukken.

Van je haar, je gezicht, je uitstraling,

Je eerlijkheid, oprechtheid, je geur.

Je wijsheid, je blunders, je stem en je lichaam.

Ik hou van alles wat je bent.

Het voelt zo fijn met jou.

 

Ik voel ons echt als samen één.

Daar komt niets en niemand doorheen.

Al schieten woorden tekort,

Mijn liefde voor jou is oneindig groot.

Dat zal blijven tot mijn dood.

Jij bent het beste dat mij ooit is overkomen.

Vanaf dat ik jou heb leren kennen en nou

Mijn lieve schat, ik hou ontzettend veel van jou.
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